
 

 
 

ZONDAG 22 februari 2026 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Baukje Jansen                                                               

m.m.v. de werkgroep Ankerdiensten 
organist/pianist:  Diny Kotterer 
lector: Marcel Molenaar 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Hoop voor Albanië.  
Hoop voor Albanië reikt uit naar eenieder aan de zelfkant van de 
samenleving, dus doen zij o.a. ook hun best om mee te helpen de mensen 
in gevangenissen een menswaardiger bestaan te geven. De organisatie die 
zich totaal richt op de gevangenenzorg in Albanië is ShKBSh – Prison 
Fellowship Albania. Deze organisatie biedt kansen aan (voormalige) 
gevangenen, hun kinderen en families om de cyclus van armoede, stigma 
en hopeloosheid te doorbreken. Zij delen het evangelie en bieden 
praktische hulp. Meer informatie hierover en andere projecten van HvA 
kunt u vinden op www.hoopvooralbanie.nl 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  
Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of 
u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw 
wijkvoorganger of wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt 
u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een 
mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl   

http://www.hoopvooralbanie.nl/
mailto:drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl


 

I.v.m. de privacy noemen we in de kerkdienst bij de mededelingen 
niet het adres van het gemeentelid die de bloemengroet krijgt.  
Als u met een gemeentelid in contact wilt komen, laat dit dan weten 
aan de scriba of een ander kerkenraadslid. Zie de gele adressenlijst.  
 

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 
Uitleg basis liturgische schikking Veertigdagentijd 2026 
De basis is  een tweedimensionale waaier met in het midden van de waaier 
een vaas waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen 
geplaatst worden.  
De waaier suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren. In 
sommige culturen (Japans) is de waaier bedoeld om te communiceren. In 
spirituele context heeft de waaier een symbolische betekenis. Zo wordt in 
de Chinese feng shui de waaier beschouwd als symbool van geluk en 
voorspoed. 
Deze drie symbolische bronnen samenvattend kun je zeggen dat voor ons 
de waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een andere 
toekomst, een nieuw begin. 
Zo gaan we in deze Veertigdagentijd samen op weg naar Pasen.                                                    
De kinderen hebben hierbij het thema: De Weg van Hoop!                                                                           
In de “volwassendienst” zal het vanwege de verschillende voorgangers een 
wat onbekende weg zijn. 
 
1e zondag Veertigdagentijd – 22 februari 2026 
Deze zondag starten we onze weg. In de Ankerdienst volgen we een 
(on)bekende weg met als leidraad de lezing – Ruth 1: 1-19. Ruth die er voor 
kiest om samen met Naomi verder te gaan naar Bethlehem. 
De kinderen gaan ook op reis. Zij krijgen hiervoor een reisgids en volgen 
hiermee vandaag de weg van Jezus naar de woestijn – Matteüs 4: 1-11 
Jezus in de woestijn. 
Op de tafel ligt het paarse kleed, de kleur van bezinning en voorbereiding. 
Hierop staat de waaiervormige schikking. In de grote vaas staan Pinus 
takken. De Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en 
Naomi aangegeven. In de vaas voor de waaier zit zand als symbool voor het 
zand in de woestijn uit het verhaal van de kinderen. Zij mogen de reisgids 
van het project bij de schikking leggen.  



 

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk 

of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de 

Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> 
QRcode te scannen.  

➢ Als u/je wilt deelnemen aan de groepsapp in Signal dan 
kunt u/je contact opnemen met de coördinator van de taakgroep 
Communicatie. Zie de gele adressenlijst.  

 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen aan 
de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt u 
via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 

AGENDA 
Afwezig 
Mirjam Vermeij (ambulant predikant) is afwezig op 23 en 24 februari a.s. 
Zij heeft dan voorjaarsvakantie. De andere predikanten nemen waar. 
 

Nieuws van de kookgroep 
Vrijdag 27 februari gaan we voor u koken, de vorige keer is niet doorgegaan 
vanwege de gladheid maar nu we gaan er weer voor. U bent van harte 
welkom vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint om 18.00 uur. Er ligt een lijst in 
de foyer liggen waarop u zich kunt opgeven. Wij hopen weer op een mooie 
opkomst en een gezellige avond!  
De prijzen zijn hetzelfde gebleven: €7,50 voor de maaltijd, tweede en 
volgende drankjes €1. 
Vriendelijke groet, namens de kookgroep, 
Ineke de Boer 06 241 34 654/ 072 57 137 13 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf


 

Bericht van de Kindernevendienst:  
 
Vandaag start de Veertigdagentijd met het project ‘De Weg van Hoop’! 
In de komende weken gaan we de weg van de hoop. We lezen 

Bijbelverhalen uit Matteüs en Johannes. We 
horen hoe Jezus op weg gaat naar Pasen: een 
weg van geluk, maar ook van kwetsbaarheid. 
Bovenal is het een weg van vertrouwen, dat 
God een nieuwe toekomst schept. Op die weg 
roept Jezus mensen met zich mee – in de 
verhalen van toen en ook in de wereld van nu.  
Reisbureau Warhoop:  De reis die we maken 
op de weg van de hoop wordt elke week 
ingeleid door de medewerkers van reisbureau 
Warhoop. Zij leiden het Bijbelverhaal in van 
die zondag in een video tijdens het 
kindermoment in de kerk. 

Reisgids. 
Bij deze periode hoort een reisgids met grote illustraties van Bijbelverhalen. 
Elke zondag staat er een nieuwe plek centraal. De reisgids geeft 
achtergrondinformatie bij plekken zoals de woestijn of een berg, verbindt 
Bijbelverhalen en bevat wekelijks een vraag en een opdracht. 
 
Deze zondag begint de reis! 
Gaan jullie met ons mee op de weg van de hoop? 
 
Groet van de kindernevendienstleiding,  
Hesselina, Ninetta, Bianca, Anneke en Arona 

 
ALGEMEEN 
Vanaf maandag 2 maart t/m dinsdagochtend 24 maart blijft het podium dat 
de musicalgroep nodig heeft voor de optredens tijdelijk in de kerkzaal 
staan. De afspraak met de kerkenraad is dat we er op zondagochtend bij de 
kerkdiensten zo weinig mogelijk last van hebben en dat de spullen bij een 
uitvaart worden weggehaald.   
  


